
Beste ouders en verzorgers,  
 
Ik ben Celia van Oorschot ik ben 22 jaar en kom uit 
Spijkenisse. Ik ben vierde jaar pabo student en loop 
stage in groep 1/2B bij juf Carla. Hier zal ik blijven tot 
midden februari 2017, daarna zal ik doorgaan binnen 
de Hendrik Boogaard in de instroomgroep.  
Ik heb een passie voor lesgeven, paardrijden en lezen.  
Ik heb er ontzettend veel zin in om de kinderen heel 
erg veel te gaan leren met leuke lessen, kleine 
gesprekjes en leuke werkjes en hoeken!  
Vind het fijn om, naast een goede band met kinderen, 
ook goede/leuke band te maken met ouders en 
verzorgers van de kinderen die ik lesgeef. Ik ben altijd 
in voor een praatje!  
 
Lieve groetjes,  
Celia van Oorschot  
 
 
 
 

 
 
 

Even voorstellen 

Beste ouders en verzorgers van groep 1/2 A, 

Graag wil ik mij aan jullie voorstellen. Ik ben Iris de Reus, vierdejaars student op de Pabo Thomas 

More. Een aantal van jullie hebben mij al gezien in de klas! Het komend jaar kom ik stagelopen in 

groep 1/2 A. Na de herfstvakantie zal ik er elke dinsdag en vrijdag zijn tot maart. Voor de 

herfstvakantie zal ik al een aantal dagen in de klas zijn om de kinderen te leren kennen. In april/mei 

kom ik 5 weken achter elkaar stagelopen. Naast mijn stage bij de kleuters loop ik ook elke maandag 

stage bij Meester Ronald in de gymzaal. En zal ik ook gymlessen geven. 

 Mocht u nog vragen hebben dan kan u altijd bij mij langs komen! Ik heb er heel veel zin in om na de 

herfstvakantie te starten!  

 

Groetjes, 

Iris 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Hoi allemaal,  

Ik ben Steffie van Loon, ik 

ben 17 jaar en ik zit in 

mijn eerste jaar op de 

PABO Thomas More in 

Rotterdam. Ik loop stage 

in groep 3 bij juf Daniëlle. 

Ik doe de opleiding voor 

basisschooldocent, 

omdat ik kinderen graag 

dingen wil leren en ik vind het werken met kinderen 

heel erg leuk, het is elke dag anders. Ook kunnen 

kinderen je vaak op een hele positieve manier 

verassen, dat maakt het werk zo leuk. Ik heb heel 

veel zin in mijn stage op de Hendrik Boogaard! 

 

 

Beste ouders, verzorgers en leerlingen van groep 5/6, 

 

In september ben ik begonnen met de PABO. Ik wil 

dolgraag juf worden en ik ben erg enthousiast over 

het feit dat ik mag beginnen met stage lopen in deze 

gezellige klas! 

Elke dinsdag ben ik aanwezig (tot eind januari). Ook 

ben ik afgestudeerd pedagoog en hierdoor kijk ik niet 

alleen naar het leer en groepsproces van de hele klas, 

maar kijk ik ook naar de individuele leerling. Het is 

voor mij belangrijk om elke leerling op zijn of haar 

eigen manier te laten leren en hierbij de juiste 

begeleiding te bieden.  

Mochten jullie nog vragen hebben, stel deze dan 

gerust! 

 

Liefs Kim  

 

 

 

 

 

 



Een aantal ouders van de kinderen van groep 5a heb ik al gezien maar nog niet allemaal. Ik stel me 
graag even voor. 
De komende tijd loop ik op donderdag stage in klas 5a bij juf Silvia. Ik ben Joke Meijnders, ik woon 
in Oudenhoorn en ik ben moeder van 4 kinderen. Inmiddels zijn die allemaal de basisschool al wat 
jaren ontgroeid. Ik heb als vakleerkracht lichamelijke opvoeding, gymjuf, altijd in het basisonderwijs 
gewerkt. Maar nu ik wat ouder word merk ik dat de inspanning die dit vak vereist mij best zwaar gaat 
vallen. Tijd om het roer om te gooien. Ik ben gestart aan de hoge school `Thomas More` in 
Rotterdam waar ik de deeltijdopleiding volg tot leerkracht basisonderwijs. Dus ga ik 2 avonden per 
week naar school en loop ik 1 dag per week stage. Daarnaast werk ik 3 dagen op de Gelinckschool in 
Oostvoorne. 
In mijn vrije tijd stap ik graag op mijn racefiets en vind ook tennis een leuke sport om te doen. 
De kinderen uit 5a weten inmiddels hoe oud ik ben, wat ik lekker vind, wat mijn lievelingskleur is en 
welke huisdieren ik heb. We hebben donderdagochtend een kennismakingsspel gedaan op het plein. 
U kunt het ze gerust vragen. 

 
 
 

Beste allemaal, 

Mijn naam is Henrikus van Asselt, ik ben 18 jaar oud en woon in Hellevoetsluis. Dit jaar ben ik 

begonnen aan mijn eerste jaar aan de pabo. Deze studie volg ik aan de Thomas More in Rotterdam.  

Leraar worden leek mij vanaf jongs af aan al erg leuk! Ik heb een aantal jaar hockeytrainingen 

gegeven op hc Voorne, ik heb hier zelf ook 6 jaar gespeeld. 

Nu hockey ik helaas niet meer in verband met een blessure. Ondanks deze blessure ben ik wel nog 

heel erg vaak buiten te vinden. Ik loop vaak hard en hou ervan om lekker buiten te zijn!  

Mijn stage ga ik dit jaar lopen in groep 6 bij meester Herman, ik kijk er heel erg naar uit! Ik heb nu 1 

stagedag gehad en weet zeker dat Herman en ik samen met deze klas een erg leuk jaar tegemoet 

gaan!  

 

Groetjes,   Henrikus 

 
 



Mijn naam is Charissa Kasbergen. Ik ben 19 jaar oud.  

Op dit moment volg ik de studie PABO en zit ik in jaar 2 op de 

school Thomas More in Rotterdam. Ik loop nu stage op de 

Hendrik Boogaard in groep 8. Dit doe ik elke donderdag en 

soms een hele week. Ik hoop veel te kunnen leren in deze klas 

en ik heb er heel erg veel zin in!  

 

 

 

Even voorstellen 

 

Hallo daar! Ik zal mezelf even voorstellen.  

Ik ben Joost Bouwman en heb op donderdag 27 oktober mijn eerste stagedag gedraaid. Ik loop stage 

in groep 8b. Ik ben 20 jaar en kom uit Scharendijke in Zeeland, een dorpje vlakbij Renesse.              

Mijn hobby’s zijn koken en voetbal, althans keepen, omdat dat is wat ik het liefst doe.                           

In het weekend werk ik in een restaurant als sou-chef. Voordat ik de PABO ging doen heb ik mijn 

diploma onderwijsassistent gehaald. Nu zit ik in het 2e leerjaar op de PABO Thomas More in 

Rotterdam. Voor mijn 1e stagedag was ik enthousiast, en die 1e dag heeft dat gevoel bevestigd en 

versterkt. Ik heb ervan genoten en kijk uit naar het komend jaar op de Hendrik-Boogaard. 

 

 

 
 
 


